
Dorpsroute Duivendrecht 

 
De route loopt tussen A en B (de paarse lijn); het uitstapje C naar de 
Molenkade is gestreept. De monumenten en andere opvallende 
plaatsen langs de route zijn aangeven met een kleine ster. Vele hebben 
ook een informatiebordje. Drie grote informatieborden staan bij het 
NS-station, de Berkenstraat en de Molenkade (grote ster). 

 

Welkom in Duivendrecht! 
"Due Vene Traiectum", zo werd Duivendrecht rond het jaar 1000 
genoemd in het Latijn. “Twee wateren (met een) doorwaadbare 
plaats” betekende dat. Zoals het Engels nu was het Latijn toen de 
internationale omgangstaal. 

In die tijd bezaten de bisschoppen van Utrecht ook het Amstelland, 
een drassig veengebied langs de rivier de Amstel. 
Het bisdom Utrecht was voor hen te groot om zelf te beheren. 
Daarom verdeelden zij de macht onder een aantal ‘dienstmannen’. 
Wolfger was daarvan hier de eerste die we bij naam kennen. 
Gijsbrecht van Amstel, een ander. 

Rond 1000 werd het klimaat droger en kwamen er meer mensen 
wonen in ‘Aemstelle’, oudhollands voor ‘waterachtig gebied’. Zij 
groeven slootjes waardoor het veen ontwaterde en het gebied 
begaanbaarder werd. De bewoners leefden van visserij, wat land-
bouw en wat door vaklieden gemaakte producten.  

Veel mensen reisden via Duivendrecht tussen Amsterdam en Utrecht. 
Zeker sinds de 17e eeuw was er daarom een ‘uitspanning’ bij de 
Duivendrechtse brug. Een plek waar paarden uitgespannen werden 
en tot rust konden komen. Later werd het een café. 

Naast wat winkeltjes bestond de bebouwing tot 1920 vooral uit 
boerderijen. Later werd het dorp geliefd als rustige woonplaats voor 
mensen met werk in de stad. In de jaren dertig stond er vlak bij de 
brug een zeer succesvolle wielerbaan.  

Na 1960 werden ook de meeste andere weilanden volgebouwd en 
verdween het agrarische karakter van het dorp. 

De overgebleven boerderijen, beide kerken, oorspronkelijke huizen 
en een school hebben een monumentenstatus. 

  



Deze wandelroute laat u de monumenten en een paar 
andere opvallende plaatsen van Duivendrecht zien. 

U kunt uw wandeling op twee plekken beginnen: bij het NS-
station Duivendrecht (zie A) of aan het begin van de 
Rijksstraatweg (zie B). Dit zijn ook de punten waar u 
halverwege omkeert om weer bij uw startpunt te komen. 
Of u nu bij A of B begint: u loopt altijd links van de weg. 

Deze route is 3 kilometer. Maar aan de kant van het begin 
van de Rijksstraatweg (B) zou u nog een uitstapje van zo’n 
1500 meter heen en terug kunnen maken naar de 
Molenkade (zie C). 

Bij de belangrijkste punten van de route staat dit 
lampje. Bij een aantal van deze punten vindt u ook een 
bord met wat informatie. 

Bij de groene pijlen staat uitleg over de route. 
 

Als leden van de Stichting Oud-Duivendrecht wensen wij u 
veel plezier bij het bekijken van de meest bijzondere 

historische punten in ons dorp. 
Veel is verloren gegaan; wij koesteren wat we nog hebben. 
Op onze website www.stichting-oud-duivendrecht.nl vindt 

u nog veel meer over de historie van Duivendrecht. 
Ook kunt u ons bereiken via  

info@stichting-oud-duivendrecht.nl 
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Wat verdween uit Duivendrecht… 

 
Afb. 1. Rijksstraatweg waar nu het station ligt. 

 
Afb. 2. Boerderij Strandvliet, uit 1750.  

Hier loopt nu de metro naar Gein. 

 
Afb. 3. De Korenbloemstraat rond 1920, toen 

deze nog Schoolstraat heette. 

 
Afb. 4. De laatste brug uit 1927, afgebroken in 

1987. Hier was tot 1686 een veer, daarna 
volgden diverse bruggen. Nog in 1954 moest 

al het verkeer richting Utrecht over deze brug! 

 
Afb. 5. Het voormalig café Brugzicht. 

 
Afb. 6. Het Clarissenklooster in de jaren zestig.

 
Afb. 7. De Veka wielerbaan waar ook andere, 

goed bezochte bijeenkomsten gehouden 
werden die vaak leidden tot opstootjes en 

rellen. Het was crisistijd! 

 
Afb. 8. Het erf van boerderij Groot-Giessenhof, 

rond 1930. 

 
Afb. 9. D’Oude School toen het nog een 

Christelijke lagere school was. Let op het 
strakke uiterlijk. 


