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Stichting Oud-Duivendrecht

De protesten in 1998 tegen de sloop van twee boerderijen waren niet de 

eerste in de geschiedenis van het moderne Duivendrecht. Trouwens ook het 

kleine buurtschap dat het tot de 20e eeuw was, liet van zich horen. Onze eigen 

Adrianus Bon, degene die de eerste steen legde voor de latere Antoniushoeve, 

tekent met tweeëndertig andere dorpelingen op 6 januari 1892 een brief aan de 

gemeente: Ze hebben graag meer straatverlichting en meer politie. Ze betalen 

dorpsbelasting, schrijven ze, dus zijn hun ‘geringe verlangens’ gerechtvaardigd. 

De gemeente Ouder-Amstel had voor de  jaren zestig en zeventig grootse 

uitbreidingsplannen op de agenda staan. Voor die plannen moest in 1968 o.a. de 

spoorbaan Amsterdam-Utrecht worden verhoogd en daarvoor weer zo’n dertig 

woningen in de buurt van de Urbanuskerk afgebroken worden. De bewoners 

protesteerden, maar vergeefs. Wat later wisten ondernemers en winkeliers, ver-

enigd in een gemeentelijke dorpsraad, de plannen van de gemeente enigszins bij 

te sturen. Tenminste werd er nu nagedacht over de gevolgen van een uitbreiding 

van 2.600 tot 10.000 inwoners. 

De aanpak van de Stichting Oud-Duivendrecht (SOD) was nieuw: onafhanke-

lijk van de gemeente in actief verzet komen. Historica Jo Blom is een van de 

hoofdrolspelers. Niet zonder soms te grinniken schetst ze hoe Duivendrecht zijn 

activistische traditie kreeg. Haar felle uithalen af en toe naar ‘de regenten’ of ‘de 

aartsconservatieven’ onder Ouder-Amstelbestuurders mag u erbij denken.   

Jo Blom: ‘Mijn man en ik zijn in Duivendrecht komen wonen in 1969. Wadden-

land, waar wij een flat kregen was net gebouwd. De eerste nieuwbouw, de 

rode flat aan de Rijksstraatweg, kwam er eind jaren vijftig, begin jaren zestig. 

Voor die nieuwbouw waren boerderijen gesloopt. De gemeente kwam met het 

nieuwbouwplan en de bewoners van de oude panden konden zonder pardon 

verhuizen, vaak binnen drie maanden. En... dat deden ze gewoon! Maar de 

bevolking was wel woedend en degenen die er gingen wonen kregen dat op hun 

boterham. Op oudjaarsavonden waren er vaak brandjes in de portalen, gesticht 

door boerenjongens. 

Ja, het is waar, het georganiseerde verzet kwam laat op gang. Het heeft lang 

geduurd voor het kwartje viel en het besef kwam dat je iets kan doen tegen 

keuzes van de gemeente. Nog steeds zeggen mensen hier in Duivendrecht: ‘Het 

heeft geen zin. Ze beslissen toch in Ouderkerk.’  Ne, ne, ne, als je niets doet 

gebeurt er ook niets, dat is een ding dat zeker is.

Vanwege de voorgenomen sloop van de Antoniushoeve en Sophiahoeve heb-

ben we heel snel de Stichting Oud-Duivendrecht opgericht. Opeens kreeg de 

gemeente de weerstand die ze nooit eerder had gehad, ho, ho, dit is georgani-

seerd, dit is niet meer alleen een brandje in een trapportaal. De hele bevolking 

begon mee te doen.’ Grinnikend: ‘Zodra er iets op een van de hoeves gebeurde 

werd dat door iemand aan ons doorgebeld en belden wij meteen de gemeente: 

Wat doet dat sloopbedrijf daar? Hoe zit dat? De gemeente kon geen stap meer 

zetten zonder dat wij het merkten. 

Toen de boerderijen in 2003 tenslotte de status van rijksmonument kregen, 

gingen we eigenlijk gewoon door, omringd door een trouw netwerk van 
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ergens echt aan verplichten zie ik nu minder. De vrijwilligers bijvoorbeeld die nu 

in het museum in Ouderkerk werken, goede zestigers, stellen al meer eisen dan 

wij deden. Mensen worden liever lid van een archeologieclub. Jongeren willen 

misschien ook wel, zijn belangstellend, echt top hoor, maar ons soort werk 

past niet in het leven dat ze leiden, hollend tussen kinderen en werk, sociale 

verplichtingen, sport, en noem maar op. Voor de generaties na ons lijkt eerder 

het eigen belang voorop te staan, terecht vaak, maar toch ook veel ‘not in my 

backyard’. Wij zeiden altijd: die boerderijen staan niet in onze tuin, maar het 

gaat wel om het laatste stukje Oud-Duivendrecht dat we nog hebben.’ 

Ze is, ook weer samen met Ans Quirijnen, toegetreden tot de redactie van 

Drechtje spreekt... de digitale nieuwsbrief van Vrienden van Duivendrecht. Het 

matriarchaat van Duivendrecht gaat nog even door? Ze moet hard lachen, en 

bekent: ‘Ik heb een paar maanden terug Vrienden van Ouderkerk  opgericht. 

Statuten gebruikt van Vrienden van Duivendrecht, de notaris een handtekening 

laten zetten en wegwezen. Het is een groot succes, want Ouderkerk kende 

zoiets helemaal niet. Daar waren de bewoners jaloers op ons hier. Ik zei dan 

weleens: richt het op, maar dat gebeurde niet. Ik zei tegen mijn man, nou moet 

het afgelopen zijn, dat gezeur, ik richt het zelf wel op.’

aanhangers. Ik zat avonden bij Ans Quirijnen, de secretaris van de SOD, want zij 

kon al op een computer werken, ik was nog een digi-dommie. Ans zag altijd iets 

te doen: Jo, we moeten dit, we kunnen dat, kom vanavond. We gaven het blad 

Oud-Duivendrechtse Saecken uit. Ans ging achter informatiebordjes aan voor 

bij bijzondere gebouwen. Er kwamen wandel- en fietsroutes, een beeldje op 

het stationsplein ter herinnering aan de R.K. Joannesschool, die daar ooit stond 

en een bankje langs de busbaan ter ere van Boer Ferd. We deden mee in de 

werkgroep Cultureel Erfgoed. We richtten met Niek Heering, een andere actieve 

dorpsbewoonster de Stichting Vrienden van Duivendrecht op. Ja we gaan ver, de 

gemeente weet dat we vasthouden: als die meiden ergens mee beginnen, nou 

berg je dan maar.’ (weer gegrinnik)

En nu, vraag ik, heeft de SOD een toekomst? ‘We zijn op zoek naar opvolgers, 

maar ja, we hebben zo onderhand met tachtigers te maken. Ans en ik behoren 

tot een generatie die behalve politiek engagement ook plichtsbesef had. Je 


