Mijn broer Henk van den Beukel en ik Joke, zijn jongere zus, zaten gelijk op de Chr.
kleuterschool in Duivendrecht. Henk is van 1942 en ik van 1943.

Mijn eerste juf daar was juf May den Uyl. Ik herinner haar als een lieve juf, die mooie
knutselwerkjes met ons maakte. Ons liedjes leerde en een toneelstuk aan het eind van de
kleuterjaren. En ineens was ze van school af.

Haar opvolgster was juf Hannie Burger. Ook een lieve Juf.

Na vele jaren kwam ik door toeval in contact met de echtgenoot van juf May den Uyl.

Hij vertelde mij over het verdere leven van May. May is overleden in Ermelo op 11 juli 2009.
Ze is 81 jaar oud geworden.

May is haar eerste jaar als kleuterjuf in Duivendrecht nooit vergeten. Wanneer er weer eens
geklaagd werd over de te grote klassen waar mee onderwijzers moesten werken was steevast
haar reactie: “Toen had ik een klas van 55 Kkleuters en hoopte elke dag, dat er een paar ziek
zouden zijn!”

Zingen en vertellen aan de hand van bordtekeningen waren haar favoriete activiteiten. Tussen
1950 en 1980 was ze als beroepszangeres actief, maar daarna heeft ze zich weer toegelegd op
boetseren en schilderen. Tot kort voor haar dood gaf ze les in het beschilderen van porselein.
In 1960 zong ze Duitstalige liederen, die door de AVRO uitgezonden werden.

Samen met Chris Oranje kreeg ze een zoon: Christiaan.
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