
Marten van Meerveld (1927) 

13 kinderen van de familie van Meerveld 

woonden in het scheve huis 

en bezochten de christelijke school. 

 

Toen ik 1 jaar was kwam ik met de schillenkar naar “het scheve huis” in Duivendrecht. 

Ons  huis in Diemen was te klein geworden voor ons gezin. Ik was een van de dertien 

kinderen van mijn ouders en zat „ongeveer in het midden‟ tussen al die broers en zussen. 

In het scheve huis had je altijd een half bord soep. Het huis was zo scheef dat soepborden 

maar gedeeltelijk gevuld konden worden. De kinderen sliepen bij elkaar in bed en de sneeuw 

waaide gewoon door de kieren naar binnen. 

Het scheve huis is afgebroken en lag aan de Rijksstraatweg 100 ( oude nummering). 

Tegenover lag het postkantoortje van Van  Gemert  het schildersbedrijf van Dijk en het 

winkeltje van Wortel. Anno 2012: het scheve huis lag tussen waar nu Wintershoven staat 

Rijksstraatweg 226 en de oude winkelneringhuisjes Rijksstraatweg 222 -216 

Marten ging, net als de andere kinderen van Meerveld naar de christelijke school. Van de 

kleuterschool kan Marten zich de naam van de kleuterjuf niet helemaal herinneren. Maar van 

de  lagere school weet hij juffrouw van Bruinisse, juffrouw van Ee en meester Elfrink. 

 

De kinderen Van Meerveld bezochten regelmatig de Zondagsschool. 

De familie van Meerveld woonde na de periode in het scheve huis in de Tamarindestraat 20. 

Van de 13 kinderen van de familie Van Meerveld zijn er nog 4 in leven. 

Leny van Eijk- van Meerveld, woont nu in Ouderkerk.  

Marrie ( Margje ) van Meerveld woont nu in Almere 

Piet van Meerveld, emigreerde ooit, kwam terug in Duivendrecht, en woont nu in Ouderkerk. 

Marten van Meerveld heeft tot zijn 26
e
 levensjaar in Duivendrecht gewoond. Nu in Almere. 

 

 


