
Jeugdjaren Ageeth Tijsterman 

 

Mijn ouders Wim en Fenny Tijsterman –Blok   Op schoot bij mijn zus Mia 

Mijn vader komt uit  schippersfamilie en woonden in de Bestevaerstraat in Amsterdam. 

 

Op de kleuterschool later DE MEIDOORN in Duivendrecht 1964-1965 

Nummer 1 is Ageeth Tijsterman zelf , nummer 4 Piet Braam, haar  jeugdliefde, nummer 13 is juffrouw Bakker en 

nummer 14 juffrouw Klaver. Ageeth herinnert zich nog de namen Regine van Arkel en Monique Carla van de Steen 

en hoopt dat anderen het lijstje compleet kunnen maken. 



 

Het schoolplein van d’ Oude School, op de achtergrond de 

boomgaarden, midden jaren zestig van de vorige eeuw. 

Tegenwoordig liggen hier de huizen van de Abeelstraat.  

Van links naar rechts op deze foto de vriendinnetjes van 

Ageeth: Ellen Holtkamp, het bruidje is Anita Meering, Marja 

Zonneveld is Roodkapje, het zustertje is Wilma Smit, de 

dame is Edith Melissen 

 

 

 

 

 

 

 

De zusjes Tijsterman met Zwarte Piet op het schoolplein 

De Zwarte Piet was Ko of Bertje (?)  de Groot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koninginnedag 30 april 1970 Wilma Smit, Ageeth Tijsterman en Ineke Smit 


