AGEETH TUSTERMAN VERTELT OVER HET WONEN IN DE BOERDIJ AAN DE RIJKSSTRAATWEG 133 IN DUIVENDRECHT

Stapels fotoalbums zijn doorzocht en veel verhalen
verteld. AGEETH TIJSTERMAN en NETTY PIENEMAN-DE
JONGE tijdens een redactieoverleg met de SOD.

Ageeth ( 8-03-1960) : Dit is mijn geboortehuis in de Tamarindestraat in Duivendrecht, hoek Rijksstraatweg. Mijn ouders
woonden in bij Ome Jan de stiefvader van mijn moeder. Later kregen mijn ouders zelf een woning aan de
Holendrechterweg 33 in Ouderkerk aan de Amstel.

Foto uit 2001:

In mijn geboortehuis aan de Tamarindestraat woonde toen de familie Scharphuis. De woningen in deze straat
werden in 2004/2005 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De familie Scharphuis is in een nieuwe woning
op dezelfde plek teruggekomen.



De andere zijde van de Tamarindestraat was al eerder (1976) afgebroken voor de aanleg van de Van der Madeweg,
omdat er een verhoogde weg door het dorp moest komen van het metrostation Van der Madeweg tot aan Diemen.

Sloop van de woningen in de Tamarindestraat. Foto: 1976, archief familie Tetteroo
Ageeth: Met mijn ouders en oudere zus verhuisde ik 6 november 1966 terug naar Duivendrecht.

Wij kwamen te wonen in een oude boerderij aan de Rijksstraatweg niet ver van mijn geboortehuis.

Foto uit de diaserie van Barend Hess: Rijksstraatwegl33, tegenover de Korenbloemstraat.

De hoeve uit het begin van de negentiende eeuw ligt op koeienhuiden
en werd bewoond door De Vries (1929: weduwe J. de Vries) en daarna Van den Ancker.



Boerderij Nooigedacht, Rijksstraatweg 133 naast De Nederlands Hervormde Kerk ( nu De Kleine Kerk).
De bushalte op die plek is opgeheven

Mevrouw en mijnheer Wim en Fenny Tijsterman-Blok



De moeder van Ageeth Mevrouw Fenny Tijsterman- Blok in de voortuin van Nooitgedacht aan de Rijksstraatweg 133,
tegenover Kruidenier De Spar, hoek Korenbloemstraat ( linkerfoto)
En tegenover LEVENSMIDDELEN C.P.v.SCHAICK, Rijksstraatweg 130 ( rechterfoto)

Huisnummer 133 Boerderij van den Ancker (voorheen de Vries): Pa Tijsterman bij de waterput
In het rechterdeel woonde de familie de Groot tante Jopie met drie kinderen: Bert, Ko, Henny en een kostganger,
Eric Flipse, die als student deelnam aan de Nederlandse Spitsbergen Expeditie 1968/69
om gegevens te verzamelen over ijsberen.



In het linkerdeel woonde het gezin Tijsterman. Aan de hooizolder heeft Ageeth mooie herinneringen.

Het toegangshek van de boerderij Een beeld van het interieur
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Het woongedeelte deel van de familie Tijsterman vanaf 6 november 1966
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Het zomerhuisje naast de kerk Achter het klompenhok




